
Eddy Serie over de kabeljauwvangst in de jaren zestig op de kust 
Zoals we het in het vorige nummer van dit blad al schreven, 
verdwenen de grote scholen sprot uit het gebied van de 
Vlaamse banken. Dat gebeurde onverwacht, van het ene op 
het andere jaar, tijdens de tweede helft jaren van de jaren 
zestig. De kustvissers moesten bij het begin van de sprotjacht 
opeens constateren dat er geen concentraties meer te vinden 
waren. Ze kwamen ook nooit meer terug. Wat was er gebeurd? 
De vissers hadden er het raden naar. 
Op een zaterdag, laat in de namiddag, terwijl we terugkwamen 
van een kale sprotjacht, voeren we over de Wenduine Bank. 
De echosounder toonde opeens veel zwarte stipjes, even boven 
de zeebodem. Mijn vader, Frans Serie, schipper-reder van 
de O 628, in span vissend met de O 177 van mijn grootvader 
schipper-reder Pierre Barbaix, besloot het net te vieren om te 
kijken wat de echo's tegen de grond waren. We wierpen de 
kuil overboord, het net liep van het achterdek het water in en 
enkele minuten later lagen we in span aan de kor. 
Een uur later winden we het net en als het tegen het achter
schip komt, zien we het achterste gedeelte vol vis bovendrijven. 

Deze sleep brengt ongeveer 24 manden van 50 kg jonge kabeljauw op. De vis
sers wacht de taak de kabeljauw te behandelen. Het is een hele klus om klaar 

te zijn tegen de tijd dat het vistuig weer opgehaald wordt. 

Even later constateren we dat het jonge kabeljauw is. Verbaasd 
zetten we drie volle kuilen binnen, goed voor zestig manden 
van 50 kilo. Nooit eerder hadden we zoveel gul op de kust 
gevangen, voordien was dat hooguit een vijftal manden 
tijdens een hele dag vissen, kabeljauwen die tussen de sprot
vangst gemengd zaten. Nu was de situatie omgekeerd: tussen 
de vele kabeljauwen zaten nog enkele sprotjes. 
Tegen de vooravond voeren we terug naar thuishaven 
Oostende. Op dek lag er 3.000 kilo jonge kabeljauw die van 
ingewanden ontdaan moest worden, gewassen en opgeslagen 
in het ruim. Het was al bijna elf uur als we ermee klaar waren 
en naar huis konden. 

De volle kuil, ongeveer 1200 kg, wordt hinnengewonden aan boord van 
de O 628 Eddy. Links trekt Maurice Zanders de pooklijn open en rechts is 

Theo Bogaert aan het werk. De O 628 Eddy viste in span met de 
O 177 Mijn Droom. Het vaartuig dat het net aan boord haalt telt 

vier man, aan boord van het andere schip vinden we twee mannen. 

Pech! De twee jonge gasten aan boord, waaronder ikzelf, waren 
gewoon om op zaterdagavond uit te gaan en het is de eerste 
keer dat dit niet kan, ook omdat we de volgende ochtend 
om vier uur alweer zouden uitvaren. Mijn vaarmaat Maurice 
en ikzelf vonden het vooral spijtig dat we onze vriendinnen 
moesten missen en niet met hen konden uitgaan, dansen en 
vrijen. Op dat moment vonden we dat een penibele situatie. 
Die zondagochtend voeren we weer uit en wanneer we op 
maandagmorgen weer binnen kwamen, zetten we 200 manden 
jonge kabeljauw in de verkoophal van de vismijn, 10.000 kg, 
exemplaren van 50-60 centimeter lang. Waarvoor we nota 
bene een zeer lage prijs krijgen. 
In de daaropvolgende herfst en winter gaat de massale gullen-
vangst door. Ook de daarop volgende jaren, want de kabeljauw 
blijft tot tegen de jaren negentig terugkomen. Tijdens dat 
eerste jaar vissen we nog met een vierkant sprotnet, maar het 
daaropvolgende jaar wordt er met een speciaal groot rechthoekig 
spannet gevist. Omdat kabeljauw meestal dicht tegen de 
grond zwemt is het niet nodig hoog te vissen. Daardoor is het 
beter dat de netopening horizontaal op zijn breedst is om tot 
een maximum rendement te komen. 
Maar waar was de sprot eigenlijk naartoe? Later lezen we dat 
de sprot een andere route neemt. In plaats van via het Kanaal 
en de Noordzee te zwemmen, zoals ze dat voorheen deed, 
trekt de sprot nu langs het Bristol Kanaal en de Ierse zee. 
De plaats wordt in de zuidelijke Noordzee ingepalmd door 
kabeljauwpopulaties die voorheen in de noordelijke Noordzee 
en noordelijker voorkwamen. Een merkwaardige gebeurtenis 
was het waarvoor niemand een verklaring kon vinden. 
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