
MARIAKERKSE BURGEMEESTERS 

Verleden winter gaven we de lijst van de Oostendse burgemeesters. 
Thans zijn we in staat de laatste burgemeesters van de zelfstan-
dige gemeente Mariakerke te geven. Mariakerke werd op 1 juli 1899 
bij Oostende gevoegd. 
Ziehier hun namen en de ambtsperio de 

DEVYNCK Charles 	 van 
HOSTEN, H.J. 	 " 
PASSCHIJN Laurent 	 " 
PASSCHIJN Louis 	 " 

" 

MONTEYNE Ambrosius 	 " 
HAMILTON Hendrik 	 in 

van 
PASSCHIJN Leopold 	 " 
geb. te Mariakerke in 1834 " 
en overl. te Oostende in 

dat ze 

1804 
1806 
1813 
1826 
1848 
1836 
1863 
1888 
1864 
1891 

Mariakerke bestuurden : 

tot 1806 (Maire) 
f t " 	1812 

" 	1826 (Burgemeester) 
" 	1836 	VI 

tt " 	1863 
ft " 	1848 

en 
't tot 	1891 
11 " 	1888 
ft " 	1899 

1901) 	 O.V. 

HET LEUTIG OOSTENDS DIALEKT 

Reeds gehoord volgende woorden of uitdrukkingen ? 

- "We hebben nu ook vuulbakzakken" : (We laten onze bak dus nog niet 
- "Ze heeft een elektrieke gazevier gekocht" (ja, waarom 	los!) 

elektriciteit nemen als het toch nog met de gaze kan gaan ?) 
- "Hij speelt met een voetbalbolle". (Waarom met geen voetbal ? 
Met voetbalbolle maakt men onderscheid met andere ballen, zoals 
"katsebolle", "biljartbolle", "tennisbolle". Bolle is de bal. 
(Best dat men zo van geen voetbalbal spreekt !) 

EMILE BULCKE 

Deze maand is juist tien jaar geleden dat Emile Bulcke te Schaar-
beek overleed. Deze portretist van wiens hand een ganse burgemees-
tersportretten in de Gemeenteraadszaal hangen, schonk hij legaat 
een rijke verzameling kunst- en siervoorwerpen aan de DE PLATE. 
Deze voorwerpen zijn steeds te zien in de "Zaal Emile Bulcke" van 
het Heemkundig Museum van De Plate. 

BAARDEN 

"Ik heb weer duizend baarden aan de fiscus moeten betalen". Waarom 
zegt men baarden ? 
Vroeger was de beeltenaar van Koning Leopold II op de stukken van 
1 a te zien. Zijn wijdse baard werd in ons dialekt opgenomen. 

LANGS 'T HARD ZAND 

Tegen het einde van het jaar zal een paper-back verschijnen met al 
de wekelijkse bijdragen die onze Onder-Hoofdman Omer Vilain in het 
"Vlaams Weekblad" onder de titel "Langs 'hard zand" tussen 1972 en 
1973 liet verschijnen. 
Deze bundel omvat talrijke historische en folkloristische anekdotes 
over Oostende en omgeving en zal onder de auspicien van "De Plate" 
gepubliceerd worden. 
In ons volgend nummer zul onze lezers vernemen hoe en waar ze 
dit boek kunnen bestellen. 
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