
2. De dreve van Wanne Dooms. 

In de Plantenstraat van de jaren twintig, waar ik als kind de 
mooiste tijd uit mijn leven doorbracht, stonden toenmaals slechts drie 
woningen : de brouwerij Vanden Heuvel (nr 32) en, aaneengekoppeld de 
huizen nr 14 en 16 van respectievelijk Jan Van Mullem en vader Léonce 
Baken. 

Onze straat, toen nog ongekasseid, noemde in bewuste jaren de 
Nieuwlandstraat en ik herinner me nog goed hoe we om boodschappen 
moesten naar de Torhoutse Steenweg om een halve kilo saucissen bij de 
Wroedden of om een "steen petatten" (3 kgr) bij Marie. Daar bevond zich 
toen ook de herberg : "In de donkere Wolk, de baas eerder zat dan 't 
volk", leuze dat op een reusachtig paneel boven de voordeur was aange-
bracht. 

Om van de Nieuw1andstraat de Torhoutse Steenweg te bereiken dienden 
we de volle lengte van de Oude Molenstraat te doorlopen. Maar wat me nu, 
zoveel jaren later, nog het meest intrigeert en waarop ik geen antwoord 
weet is, waarom wij in die tijd de Oude Molenstraat "De Dréve van Wanne 
Dooms" noemden. Er bovond zich huis noch kluis in dit smalle steegje, 
waar wij in de winter door de slijk ploeterden en in de zomer ons het 
stof in oren en ogen kroop. Kan mij iemand hierover, langs ons heemblad, 
om, nadere inlichtingen verstrekken? 

S. Dawyndt-B ken 

3. Vijf vragen over oude bebouwen. 

1) Op een foto, gedagtekend 24 augustus 1901 lees ik de volgende 
tekst : "Parc Leopold - Vue de l'Hopital militaire et du Parc á 
boulets, oU se construira la nouvelle poste". 
Wat was dit Parc à boulets ??? 

2) Op een foto van de Nieuwpoortse Steenweg (gedeelte tussen de Frans 
Musinstraat en het tramdepot) staat een laag huisje, losstaand 
van de omringende huizenblokken. Rechts van dit gebouw staat een 
hoger gebouw waar een huisschilder woont en waar "Verf en vernissen" 
verkocht worden. Voor dit huisje staan vier bomen en een grote 
ijzeren telefoonpaal. A - n de overkant van de straat staat een 
garage. In de achtergrond bemerkt men, boven de huizendaken, het 
bovenste gedeelte van het gebouw waarover vraag 3 hieronder handelt. 
Alhoewel NIET vermeld in Ary Sleeks' boek over de afspanningen, 
vermoed ik dat het hier wel om iets dergelijks gaat. De foto dateert 
van ongeveer 1900/1910. Wie vertelt mij méér over dit gebouw ? 

3) In de omgeving van de Sportstraat stond vroeger een gebouw waarvan 
het bovenste gedeelte boven de omringende huizendaken uitstak. Dit 
bovengedeelte bestond uit vier bogen die samenkwamen met daarop 
nog een soort zuil met kroon (?). Sommige Oostendenaren beweren 
dat het hier gaat om een oude brouwerij. Wie bezorgt ons nadere 
gegevens over dit gebouw ? 

4) Op een foto van het Prinses Stefanieplein (waarvan de kant naar de 
stallingen nog onbebouwd is) staat een gebouw waarvan een Oosten-
denaar vertelt dat daar de Volksbond voor het eerst werd gehuisvest. 
Wie bezorgt ons nadere gegevens hieromtrent ??? 

5) Wie bezorgt mij (tegen betaling of in ruil voor ander materiaal) een 
foto of prentkaart van : Het Panorama - De Oude Volksbond in de 
Dr L. Colensstraat? 
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